
Geachte heer,mevrouw, 
  
Naar aanleiding van 't artikel in ED 19-07-11 over ontwikkeling stadsvisie 2030 voel ik me geroepen 
ook eens even weg te dromen. 
  
Je kunt veel kanten op redeneren, waar wil je naar toe als stad, wat wil je uitstralen, wat zijn je sterken 
maar vooral ook wat zijn je minder sterken punten. 
Na geboren te zijn in Venray, ben ik vanaf m'n 20 in Eindhoven gaan wonen, ik reed vaak door ! 
Helmond.  Nu woon ik al ruim 10 jaar in !  Helmond en ben niet van plan hier nog te vertrekken. 
Er is dus iets gebeurd waardoor, en ik niet alleen, toch voor Helmond gekozen heeft. 
Helmond timmert aan de weg, maakt eigen !  keuzes, alle architektten in Nederland wilden modern 
bouwen, nee wij (Helmond)gaan klassiek bouwen, en natuurlijk was dat een succes. Eindhoven had 
misschien wel meer te bieden als stad, maar niet om te wonen.  Op een verantwoorde ambitieuse 
manier, goed plan, risico's nemen, alleen gaan voor 't beste en hier niet op inleveren. Dit werkt dus.  
Mensen vinden het helemaal niet erg om te reizen of afstanden te overbruggen, mits dat datgene 
waarvoor ze dat doen een veel beter alternatief is. Je moet dus beter zijn !! 
Wat heeft een stad of deel provincie nodig om succesvol te zijn, iets waar zijn burgers ook trots op zijn 
iets wat ze bind. 
Dus wel een Vlisco, want dit is een mooi bedrijf. Maar niet midden in de stad. 
Wel een goed wegennet, want je moet mobiel en bereikbaar blijven, maar niet een grote weg midden 
door de stad. 
Maak keuzes! een versnipperde stad voor auto's die er door heen moeten. maak van Traverse een 
lokale stads weg, leg een goede ring aan met aansluiting op snelwegen, al dat doorgaand verkeer 
moet je niet in je stad willen, hier heb je alleen last van. Het verkeer zoekt/neemt wel 't/een alternatief, 
maar kies voor je stad!  
Elk zichzelf respecterende stad, heeft een park. Wij hebben zelfs een Kasteel en en ook nog een 
kanaal, wij kunnen in het centrum het mooiste en bruisenste park van de hele omgeving hebben, 
zonder vlisco(op 'n andere plek) zonder traverse(ligt in de weg) ,met de nodige bouwdichtheid in de 
naaste omgeving. 
Bouw dat centrum uit richtig het nieuwe station, gecentreerd door een prachtig park met horeca en 
woningbouw(stijlvol).met mooie evenementen. 
Zorg dat er een regio trein/tram gaat rijden met een hoge tijds frequentie. 
Natuurlijk kost dit veel te veel geld, maar maak keuzes durf en wil je te onderscheiden, zonder er 
opnieuw 20 jaar over te praten, daadkracht!! 
En zorg dat Helmonders en nieuwe Helmonders trots zijn/blijven op hun stad. 
  
Er zijn nog vele andere punten waar je iets over kunt vinden, zorg,welzijn,werkgelegenheid,sport etc 
etc maar ik laat 't hier even bij, 
  
Succes met het verder in positieve zin uitbouwen van Helmond als Parel van Brabant. 
  
Met vriendelijke groeten 
Henk Kusters 
 


